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t.n.v. Maastrichtse Ski Club

Trainingsagenda:

>> woensdagavond van 20.15 — 21.15 u. in en rond Sportpark Jekerdal, Mergelweg, Maastricht:
- conditietraining
- hardlooptraining
- Nordic Walking

>> dinsdagmiddag van 14.00 — 15.00 u. vanaf Statieplein in Kanne
- conditietraining
- Nordic Walking

>> zondagmorgen van 09.30 — 11.00 u. wandelen, bijeenkomst Statieplein in Kanne.
>> ook op zondagochtend: hardlooptraining.
Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.

De eindejaarswandelingen
rondom Slenaken op 8
december trakteerden de
deelnemers op grote
hoeveelheden glijmodder.
Desondanks werd er volop
genoten van de mooie
vergezichten over en het
struinen door het boeiende
heuvelland.

Deelname aan trainingen
en andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
s voor eigen risico.



http://www.maastrichtseskiclub.nl/
mailto:gerardhermkens@home.nl
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VOORWOORD

Het jaar 2025 begon geweldig voor MSC. De nieuwjaarsborrel zoals altijd heel gezellig, werd door zeer veel leden,
meer dan 40, bezocht.

Laten we ervan uit gaan dat dit een goed teken voor de rest van dit jaar is.

Het bestuur heeft in ieder geval haar goede voornemens voor MSC vertaald in een aantrekkelijk jaarprogramma. Zie
verderop het Convocaat.

Wij willen besluiten met iedereen een voorspoedig, maar vooral gezond 2025 toe te wensen.

Annemie Bruls
16 januari 2025

B e ————

Clubagenda
februari 7 vrijdag Varia-middag “ EAU...EAU...MAASTRICHT I”
15t/m 22 za-za langlaufreis Dobbiaco
maart 4 dinsdag Carnavalsdinsdag - trainingen gaan door
5 woensdag hieringe biete 21.00 u Sportcafé
16 zondag wandelingen
20 donderdag lente-etentje
april 4 vrijdag Varia-middag
10 donderdag bestuursvergadering
13-14 zo-ma wandelweekend
mei 3 zaterdag Merci-Moment
18 zondag wandelingen
juni 1 zondag lustrumfeest
5 donderdag bestuursvergadering
6 vrijdag Varia-middag
22 zondag wandelingen
juli 17 donderdag bestuursvergadering
augustus 15 vrijdag Algemene Ledenvergadering
24 zondag seizoenopening
september 5 vrijdag Varia-middag
11 donderdag bestuursvergadering
oktober 3 vrijdag Varia-middag
16 donderdag bestuursvergadering
november 7 vrijdag Varia-middag
december 14 zondag eindejaarswandeling




Varia-middag - 1 november 2024 - kennismaking met Multi Cultureel Centrum TEVHID

Foto's: Betty Heinen Tekst: Elle Daemen

Het thema van de Varia-middag van 1 november was een rondleiding door de Turkse moskee in Maastricht, juister
gezegd aan het Multicultureel Centrum Tevhid, waarvan de Tevhid moskee een onderdeel is. Het centrum wordt
geleid door de Stichting MCC Tevhid die in 1991 opgericht werd door een groep Turkse vrijwilligers in Maastricht en
zich inzet voor integratie van Maastrichtse Turken en andere etnische groepen in de samenleving.

Bij aankomst van de MSC-ers bij
de entree werd iedereen meteen
uitgenodigd om in een ruime
ontvangstzaal onder het genot van
een kop koffie of glaasje thee op
de overige deelnemers te
wachten. Daarna maakten we op
de eerste verdieping kennis met
zowel de voorzitter als de
secretaris van de stichting, die
zeer toegewijde gastheren van
deze middag bleken. Daarbij werden we gastvrij onthaald op Turkse lekkernijen en
bijpassende dranken.

Na een welkomstwoord mochten we kennis maken met de mooie moskee. Via de gebedsruimte voor de vrouwen,
kwamen we in de grote gebedsruimte. De inrichting daarvan leverde veel gespreksstof op. Geduldig werd er door de
gastheren uitleg gegeven over de inrichting en over gebruiken bij de gebedsbeoefening. Er werden parallellen
getrokken met christelijke gebruiken en toelichting gegeven over de salat (of salah) - het rituele gebed dat vijf keer per
dag door moslims gebeden moet worden.

Dagelijks overzicht van lokale gebedstijden

Datum

Actuele tijd

SALAT

Arabisch - Turks

FAJR - iMS AK
SHURUQ - SAB/GUN
DHOR - OGLE

AIS RE = iKiNDi
MAGHRIB - AKSAM
ISHA - YATSI

Aansluitend volgde een rondleiding door de
overige delen van het gebouw, dat 0.a. naast

Temperatuur (Sicaklik)

de grote ontmoetingszaal ook over aparte
ontmoetingsplekken voor de jeugd beschikt - zowel voor
jongens als voor meisjes - , een

winkel en een restaurant.

Het was een leerzame en hartelijke kennismaking.

De Stichting MCC Tevhid kan met recht trots zijn op het
door haar gerealiseerde Multicultureel Centrum.

Namens MSC dankte Paul Houx de beide gastheren voor
de gastvrije ontvangst en de boeiende rondleiding door de
moskee en het Tevhid-complex.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Integratie_(sociologie)

Mescherbergloop - 15 december 2024 Tekst en foto's: Julia Schmid+t

15 december 2024, wat doet MSC op een Eijsdense Allee?

Al tijden werden we erover geinformeerd. De huis- aan-huis bladen,
advertenties langs de openbare weg en eindelijk was het zover.
De Mescherbergloop ging weer van start!!

Dat bleek muziek in de oren van enkele MSC-ers!

Zouden ze er weer eens aan gaan staan, het was toch een mooie
uitdaging!

Vooruit niet lang gedraald en het trainingsschema opgepoetst en
gelopen.

Het weer was op de 15e niet
echt mooi, goed of aantrekkelijk
maar het regende niet (echt!!).
Helaas was haar trainingsmaat
vanwege enige ongesteldheid
niet in staat mee te doen dus
moest ze de uitdaging alleen
aangaan.

Aan de start voor deze mooie uitdaging stond Annette zich “op te warmen”
en uit te kijken naar het startschot.

Bleek geen schot maar een aftelmoment!!
De start verliep prima en naar verluid de rest van de race ook .

Zij liep de 16 km-Mescherbergloop in 2:04 u, een prachtige prestatie
waar ze zeer tevreden mee was.

Gezien de beperkte mogelijkheden die de MSC-leden nog hebben
om aan een dergelijk

evenement deel te nemen, leek het mij alleszins de moeite waard
hier weer eens extra

de aandacht op te vestigen.

Annette proficiat met deze prestatie we hopen dat je nog vele jaren
mee blijft doen met deze plaatselijke topper op het gebied van
loopwedstrijden.

JS 12/24

Go beyond the trail
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Eindejaarswandelingen 8 december 1924 - rond Slenaken

Foto's : Gerrie Boersma, Elly van den Essen, Harrie Hutschemakers, Julia Schmidt

Tekst: Julia Schmidt , Elle Daemen

Eindejaarswandelingen 2024 — korte route

Het was niet zonnig maaaar wel droog, althans bovengronds. Op de grond lagen toch wel zo hier en daar enkelhoge
plasjes waardoor of waarlangs je het pad moest kiezen. Water en Léss, mergel en ander zand worden heerlijke
glijmodder en daar waren ook geweldige voorraden van op de (wandel-)wegen waarover ons parcours liep.

Startpunt: de parkeerplaats bij café De Boswachter in
Slenaken. De 9/127- km gingen achter Harrie en
Corrie/Elly aan en de 4 - Irma, Jacques, Pieter en Wies -
met mij mee. Enige voorstudie van de bodem deed ons
besluiten om iets hoger op de helling te gaan lopen om
zodoende de echte blubber te vermijden.

De kerk zouden we eventueel als kers op de taart doen. In
de eerste wei waren de talrijke Maretakken/ Mistletoe of
Vogellijm goed te zien en hingen mooi in de bes. Wat een
uitzicht ondanks het wat sombere weer. Het parcours bleek voor de meesten niet bekend dus kon ik hen zo hier en
daar een babbeltje mijnerzijds meegeven.

Mooie weliswaar kale bosschages en uitzichten
over het Gulpdal waren strelingen voor het oog.
Een korte afdaling, binnendoor weggetjes direct
langs de Gulp en we stonden op de weg van
Beutenaken. Een mooie parallelweg voerde ons
uiteindelijk weer terug in het dorp. Op naar de kerk.
Wel open maar niet verlicht, dat zat van binnen!?

De keuze voor wat warms bij die trouwe
Boswachter was snel gemaakt.

Vandaar was de route naar Berg en Dal een makkie en zaten we binnen korte tijd samen met de 9/12-makkers aan
tafel. Waar Reerug, Forel en Spies iedereen goed smaakten en we de sterke verhalen over onze stoere avonturen
met elkaar konden delen.

Dank ieder voor de
deelname en een
extra dankjewel
voor de wandel-
leiders, Chapeau!

JS 12/24




Eindejaarswandelingen 2024 — 8 en 11 km-routes

Samen met wandelleiders Corrie, Elly en Harrie werden de 8— en 11 km-wandelingen om 13.00 u gestart vanaf de
parkeerplaats aan de Heyenratherweg in Slenaken.

TS v STy Vanwege de doorweekte grond werd besloten het hogerop te zoeken
A in Het Grote Bos. Dat de bodem daar droger zou zijn, bleek een
illusie. Ook op het hoger gelegen terrein was het glad en glibberig.
Maar als doorgewinterde deelnemers aan eindejaarswandelingen
bleek die “pratsj” weliswaar een obstakel, maar een bij het jaargetijde
behorend fenomeen.

Boven aangekomen splitste de groep zich. Samen met Harrie kozen
Arie, Elly, Guus, Lea, en Marlou voor de langere variant van de route.
De Corrie-aanhang vervolgde het pad omlaag tot de oevers van de
Gulp. R T

De omgeving rondom het bruggetje was bijzonder sfeervol
en enkele Beutenakenaren hadden er met oog voor
romantiek knusse tuinhoekjes gecreéerd.

Na een lang en smal pad
tussen woningen met lange
tuinen volgde een weg
omhoog naar Hoogcruts
waar in de Brasserie van
Camping Welkom genoten
werd van een drankje en
overheerlijke vlaai. Daarna
welgemoed verder langs het
gerestaureerde voormalige klooster Hoog Cruts richting het hoog gelegen buurtschap
Schilberg aan de weg Maastricht-Verviers. Vanuit dit grensdorp startte de laatste fase
van de route, die eindigde met een mooie afdaling naar Slenaken. Daar wachtte een
lekkere afdronk en een gezellig etentje met de overige MSC-wandelaars.

Dank aan de wandelleiders voor de organisatie van deze mooie afwisselende
wandeltour en de goede zorgen voor de inwendige mens, zowel onderweg als
na de sportieve happening. Elle




Asselegoonsdag 5 miert

in Sportcafé Jekerdal
um 21.00 oor.

Veur alle MSC-lede!!

Veur de hieringe en
roggebroed met huidvleis
weurd gezdrg door
Elly van den Essen

Kumpste ouch daan weurd 't nog gezélleger!!

B e —————
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Nieuwjaarsborrel - 6 januari 2025 -

Ook deze nieuwjaarsborrel werd een gezellige leden-relinie die na het
uitwisselen van de beste wensen voor 2025 onderling niet uitgepraat
kwamen.

o/ RLLLLTTTTRS

De toespraak van voorzitter Julia en de huldigingen van de beide
jubilarissen Ellis Gulikers en Hans Kortlandt kregen volop de verdiende
aandacht. Datzelfde gold voor spijs en drank wat voor een bijdrage aan de

fijne ambiance zorgde.

Het “verwenteam” in de inmiddels vaste samenstelling Gerrie Boersma, Fia
Ummels, Ine Hofman en Kiky van de Ven stond zijn “mannetje”. Het
hapjesbuffet met zijn grote variatie van (veel zelfbereide) lekkernijen was
weer een lust voor oog en tong.

En dankzij de fotografen Betty Heinen en Ans Hondelink kunnen we nagenieten van hun impressies vanaf de start -
het ophangen van de MSC-vlag en voorbereidingen in de keuken van het sportcafé - tot en met een vaarwel Jekerdal
bij het slot van de happening.

De bestuursleden Julia, Annemie en ondergetekende zijn dankbaar voor de grote deelname aan de Nieuwjaarsborrel.
Met 42 MSC-ers kijken we terug op een prachtige start van het jubileumjaar 2025.

Elle



Toespraak Julia: Welkom!

Aan het begin van het jaar staan we stil bij wat geweest is en wat gaat komen,
dacht ik. En van mij wordt verwacht dat ik jullie op dit moment mag toespreken,
dat voelt als bevoorrecht!! Een kort woordje van mij deze keer omdat er tijdens
deze feestelijke bijeenkomst nog een paar jubilarissen worden gehuldigd en daar
willen we ruim aandacht aan geven. Daarnaast staat iedereen natuurlijk te
trappelen om het door ons culinaire team klaargemaakte nieuwjaarsbuffetje
proefondervindelijk te gaan ontdekken.

Ah wel, zeggen de Belgen dan, het was weer een mooi, zeer actief, gezellig en
leerzaam jaar gezien alle uitstapjes van het Varia —team, de wandelingen,
seizoenopening en zeker niet op de laatste plaats de trainingen. Waarbij dan wel
gesteld kan worden dat bijna al deze activiteiten eindigen in een horeca-achtige omgeving en we ons de drank en/of
het eten goed laten smaken. Een belangrijk onderdeel dus van ons samenzijn.

Ik wil graag gezegd hebben dat dit alles niet zou plaatsvinden als er binnen onze club niet zovelen zijn die zich daar
voor inzetten, maar ook de deelnemers niet te vergeten. Als je iets organiseert en er komt niemand op af houdt de
pret ook gauw op! Mede namens Elle en Annemie daarvoor onze welgemeende dank.

Verder opvallend is dat onze eregalerij met leden die 50 jaar lid zijn aardig begint te groeien en dat die groei de
komende jaren zal doorzetten. Betekent wel dat de gemiddelde lid—leeftijd, als je dat zo kunt zeggen, ook toeneemt en
we mogelijk onze activiteiten daarop moeten aanpassen. We doen dit al met de trainingen die al naar gelang de
mogelijkheden van de deelnemers zichzelf indelen in groepjes. Bij de wandelingen idem.

Wij als bestuur vragen jullie dan ook nadrukkelijk om met ideeén te komen hoe we de activiteiten zo goed mogelijk op
de wensen/ behoeften van jullie kunnen afstemmen. Dus laat horen aan ons of de andere organisatoren als je
daarover ideeén of wensen hebt.

Een speciale oproep om ideeén aan te
leveren voor de komende jubileumviering.
Op 1 juni 2025 hopen we natuurlijk weer
een spetterend feest te maken van het 55-
jarig bestaan van MSC. Dus laat horen als je
daar wat voor weet.

Aan de oproep die we deden om ook minder
actieve leden te blijven betrekken, wordt
goed gehoor gegeven; dat is heel fijn om te
zien.

v 11
A

Daarom ter afsluiting: nog steeds blijken de landelijke en
wereldlijke problemen voor onrust en onzekerheid te zorgen.
Wij kunnen er met z'n allen aan werken dat je binnen MSC de
afleiding kunt vinden die je even van deze dagelijkse zorgen
verlost door met elkaar actief te blijven en de verbondenheid en
gezelligheid te koesteren die ons al al die jaren bindt. Ik heb er
alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Laten wij nu eerst toosten op het nieuwe jaar zodat we in de
juiste stemming zijn om de jubilarissen te eren.

JS 2025
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Huldiging Hans Kortlandt - door Betty Heinen

1



MAASTRICHTSE SKI CLUB \ M

—— e e

Hans Kortlandt 10 jaar lid van M.S.C.

Zoals gewoonlijk op woensdagavond heb ik de
auto geparkeerd en loop richting het Sportveld
om te trainen. Evr komen 2 personen op mij toe
gelopen, eentje herken ik: het is Paula Misdom,
maar de andere is vreemd voor mij.

Paula stelt hem voor: het is Dhr. Hans Kortlandt. Hij zou
graag eens willen mee trainen want van Paula had hij al het
nodige gehoord over onze skiclub.

Okeé. Altijd leuk om nieuwe deelnemers bij de groep te ontvan-
gen. Zo gezegd, zo gedaan: dus Hans, loop maar mee: we
w2 starten om kwart over acht en kijk maar of het iets voor jou is.

Na een aantal keren mee te hebben gedaan, besloot je om lid
te worden en meldde je je aan bij het bestuur van MSC.

Je kwam nu geregeld naar de training en voelde je al heel
gauw thuis in onze groep.

Maar er was toch een klein “probleempje”, als ik dat zo mag
zeggen. Onderling werd tijdens het beoefenen van allerlei ski-
oefeningen nogal vaak Maastrichts gesproken en hier en daar {71
ontging je de betekenis van een woord of een zin.

Je liet het er echter niet bij zitten en besloot - om het met de
woorden van burgemeester Wim Hillenaars te zeggen - een
“M.i.O. " te worden, d.w.z. ”Maastrichtenaar in Opleiding
en je volgde een cursus “Maastrichts”. Nu is het geen issue

') meer voor jou en ben je : eine vaan us” !!
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MAASTRICHTSE SKI CLUB \ M

Na de training ga je gezellig mee in het sportcafé eentje drinken en
effe bij praten. Maar: als het weer al te bar is en het regent g
pijpenstelen dan meld je je af want je hebt geen zin in “zwemles” !! ‘J\ 5

Voor jouw werk was je nog al eens onderweg, zoals ik
begrepen heb, iets met machines e.d. Je moest nog een aan-
tal jaren voordat je met pensioen kon gaan. Wanneer je dat
vertelde ,hoorde je van iedereen:  als het zo ver is : ga dan
meteen reizen en genieten van alle moois op deze wereld.
En niet te lang wachten hiermee !” Nou dat was niet aan
dovemansoren gezegd, dat heb je meteen gedaan.

En zo om de paar weken vragen we op de woensdagavond :
waar is Hans??? Het antwoord laat zich raden : op reis
naar Dubai, Kreta, Belgische Kust, om er maar een paar te
~noemen. Je bent dus niet in het bekende “zwarte gat ™ geval-
len.

Samen met Sylvia bewoon je een mooi appartement en hier
en daar moest er toch wel wat gebeuren, b.v. opruimen van
teveel spulletjes, de badkamer renoveren : bad weg -
douche erin. Op het balkon de plantenbakken versjouwen.
Het was lastig en zwaar, dus werden ze gewoon op rolletjes
gezet, handiger bij het schoonmalken van het balkon.

i f"‘ " Hans, nu genoeg gepraat.
Van Harte Gefeliciteerd met jouw Jubileum: 10 jaar lid van
M.S.C. en ik spreek de hoop uit, dat je nog vele jaren komt

sporten en deelnemen aan al onze andere activiteiten.

Dus nogmaals PROFICIAT !!!

Namens bestuur en,alle M.S.C.-leden

13



- door Julia Schmidt

Huldiging Ellis Gulikers
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HULDIGING

ELLIS GULIKERS—25 JAAR MSC-LID
Ellis,

Het heeft even geduurd voordat het bestuur
duidelijk had hoeveel jaar je nu eigenlijk lid
bent van MSC. Het blijken er vele.

Waarom je nog niet eerder in de MSC jubilaris-zon bent gezet,
is ons niet duidelijk maar dat gaan we vandaag goed maken.

Navraag bij net zulke oude clubleden leverde op dat je als eerste
mee deed met de bergtouren en nog niet echt voorbereid was
op hoe dat moest. Lopen met een rugzak, laat staan die in te
pakken en te bedenken wat daar in moest en vooral niet, was
zo'n puntje!

Uiteindelijk werd je ingedeeld bij Paul om mee te rijden naar die
bergen. Het bleek de start van een vriendschap en het begin
van jullie samenleven.

Er was ook nog iets met een plaid maar daar weten we het fijne
niet van, dus laten we die maar liggen! Wordt misschien ooit
nog eens opgetild??!!

Je deed geweldig mee met allerlei hardloopactiviteiten van MSC
en trainde ook altijd stevig mee op de verschillende trainings-
momenten. Een voorbeeld daarvan is de Treechloop uit 2003.
Citaat convocaat:

“"En dan onze kleinste kampioen van de Treechloop
nl. Ellis Gulikers; van harte gefeliciteerd met je 3¢ plek.
Dit deed mij zo goed omdat zij er altijd is maar nooit klaagt en
in positieve zin nooit opvalt; maar zondag 6 april viel ze wel
zeker op want ze werd 3¢. Nogmaals chapeau.”

Met langlaufen was je ook zeer actief maar de winterse kou
deed je de das om en daar zette je om die reden een punt

15



Op een gegeven moment lukte de intensieve trainingen niet zo
goed meer. Maar je bleef mee doen met wandelingen en de
gematigde dinsdagmiddag- en woensdagavondtrainingen
ondanks een nieuw of dankzij een nieuw gewricht waar je ook
weer snel van herstelde.

Ook was je zeven jaar actief als bestuurslid van MSC van 1995-
2002.

Ellis golft, bedoeld wordt met zo'n klein wit balletje met een stok,
club genaamd, zo hard mogelijk weg slaan om het daarna in een
gaatje in de grond zien te krijgen. Ellis golft dus als de beste en
verslaat menig deelnemer op het groene tapijt.

Maar dat doet zij ook in het “donker”! Dat liet ze de laatste keer
bij het GLOWGOLF Varia-uitje zien. Werd opnieuw winnaar!!

Behalve bij MSC is Ellis druk, met name toen ze nog een B&B
voerde; dat waren uitdagingen waar ze veel plezier aan beleefde.

Meestal is het zo dat ouders hun kinderen als ze jong zijn van de-
zelfde club lid maken als zij zelf zijn. Bij Ellis gaat dat andersom:
haar zoon Richard werd pas onlangs lid van MSC, een actief lid.
Haar dochter Miranda werd in de negentiger jaren lid maar stopte
haar lidmaatschap in 2008. Bij de afgelopen nieuwjaarsborrel
bleek zij de vriendelijke barkeepster van het SF]-sportcafé.

Wie weet komt ze nog wel eens terug?

Ellis, een huldigingstekst bij je 10-jarig lidmaatschap ontbrak,
maar de 17 jaar lidmaatschap van 1991-2008 zijn niet vergeten.
Inmiddels ben je 27 jaar MSC-lid. Je zilveren jubileumspeld heb
je dus eigenlijk al twee jaar tegoed. Bij de mijlpaal van je tweede
ronde van 10 jaar MSC-lid wordt dit vandaag ingehaald. Draag je
jubileumspeld met ere en trots.

Ellis we hopen dat jij nog lang actief met alles van MSC mee blijft
doen want zo’n energiek lid houden wij graag in ons midden.

namens alle MSC-leden, het bestuur

S

R ae
Gatas Gura e

16



MSC - EREGALERIT

In 2025 mogen we de MSC-Eregalerij aanvullen met twee gouden jubilarissen: Irene Schelling en
Betty Heinen. Deze jubilea zullen wij vieren tijdens ons lustrumfeest op 1 juni en dan zullen deze
aan MSC verknochte leden in een stralend zonnetje gezet worden!

D E——
Wandelen zondag 16 maart 2025

Een uitnodiging voor de wandelingen van deze zondag volgt binnenkort zodra alle details bekend zijn. Op vrijdag,
17 januari, werd wel alvast de route verkend. Het was een frisse winterdag, maar niet echt koud en windstil.

Goedgemutst gingen Corry, Elly, Julia en ik op weg vanaf de startplaats in Wahlwiller. Het pad hebben we dankzij de
prima routebeschrijving gevonden, maar van de beloofde indrukwekkende vergezichten hebben we niet kunnen
genieten. Bomen waren meestal op 10 m afstand alleen als vage schimmen waar te nemen. Boerderijen bleken
spoorloos.

Was deze misTwandeling dan een “miswandeling”. Echt niet. De boomtakken waren allemaal versierd met een
zilverkleurig laagje rijp, een uiterst decoratieve aanblik. Gezeten op een bankje in het buurtschap Baneheide voor
een middaghapje kregen we gezelschap van twee mini-paardjes, wat onderstaande foto opleverde.

Hopelijk is op 16 maart de
eindeloze “pratsj” veranderd
in droge wandelwegen en
kunnen we dan samen
genieten van mooie weidse
uitzichten en een lekker
wandeltempo.

En bovendien een smakelijk
slot als toegift. Gasterij A
Gen Kirk in Wahlwiller opent
na wisseling van eigenaar
tijldig (na Carnaval) zijn
deuren.

Nadere info volgt.

Tot dan! Elle
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UITNODIGING
MSC -LENTE-ETENTJIE
20 maart 2025

MAASTRICHT

AR

Omdat we verleden jaar uitstekende ervaringen hadden met ons MSC-ente-etentje bij het restaurant van
Watersportvereniging Randwyck hebben we contact opgenomen met chef d’equipe Francien Dauphin,
die zich opnieuw wil inzetten om ons een heerlijke maaltijd te presenteren.

Voor deze avond ontvingen wij het volgende menuvoorstel::

Voorgerecht: = uiensoep met gegratineerde toast A

= zalmcocktail met toast B
Hoofdgerecht: = boeuf bourguignon C
= doradefilet met groenten uitoven D
= lasagne met groenten (vega) E

Bijgerechten: salade, friet en aardappelpartjes

Nagerecht: = tiramisu F
= créme bralee G

De kosten voor dit driegangenmenu bedragen € 26,- voor MSC-eden, resp. € 31,- voor gasten.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart door overmaking van de menukosten op onze clubrekening
NL58 INGB 0002 522625 ten name van Maastrichtse Ski Club met vermelding van “Randwyck”,
de menukeuzes (b.v. B C F) en eventuele dieetwensen.

Voor de kosten van de drankjes zal weer gebruik gemaakt worden van MSC-consumptiekaartjes op
naam.

We worden graag verwacht vanaf 18.30 u en het diner zal om 19.00 u starten. De route naar de entree
van Randwyck: neem op de Limburglaan bij het bord Randwyck de afslag en dan de zijweg naar rechts
en volg deze weg tot het einde. Een bordje op het parkeerterrein geeft de weg naar het restaurant aan.

Ongetwijfeld zullen we met veel MSC-leden uitkijken naar weer een mooie avond samen aan de oevers
van de Maas met prachtig uitzicht en een feestelijk menu. Penningmeester Annemie kijkt graag uit naar
veel aanmeldingen.

%a, ﬂhnemic %

1 februari 2025
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